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Liefdevolle herinnering aan Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
e o Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk,
CMG/I/W/ E? MM/U/@&S'/ en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder,

maar verloor dit gevecht.
weduwe van de heer Alfons Meskens

geboren te Bornem op 8 augustus 1930 Voor de steun ver of dichtbij,

en godvruchtig overleden te Willebroek op 9 oktober 2015, de warme genegenheid of uw aanwezigheid,

gesteund door het gebed van de kerk. danken wij u van harte.




